
71. Peter de kluizenaar :

  

 

De kruistocht werd in ons land door 

Peter de kluizenaar gepredikt. Hij was 

uit de streek van Amiens afkomstig. Hij 

was arm en klein van gestalte maar 

buitengewoon welsprekend. Op een ezel 

gezeten, trok hij door onze streken. Hij 

werd als een heilige beschouwd en zijn 

propaganda maakte veel opgang. 

 


